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GROETEN  
 
aan alle prelaten, medebroeders, medezusters, 
alle medewerkers in onze huizen, aan alle  
derde ordelingen en geasscocieerden.  
Met deze brief richt ik me tot alle  
broeders en zusters, tot allen  
die met ons leven en die wij  
via ons apostolaat en zending bereiken.  
 
 

Spinnewonder van St. Norbert in de Kloosterkerk van Rolduc 

 
 
 
 
GENERAAL KAPITTEL 2018 
 
Het secretariaat van het Generaal Kapittel 2018 is o.l.v. Abt Denis Hendrickx, 
Berne/Heeswijk aan de voorbereiding begonnen van de belangrijkste bijeenkomst van de 
orde. Het kapittel van 22/07/18 – 04/08/2018 heeft twee hoofdpunten, nl. : de keuze van de  
Abt-Generaal en het afsluiten van de herziening van onze constituties. De uitnodiging zal 
in juli 2017 volgen. Elk huis zal vertegenwoordigd zijn door zijn prelaat en een verkozen 
lid als afgevaardigde van de canonie.  Huizen met minstens 8 medebroeders en een 
duidelijk “Profil” (1) kunnen zo spoedig mogelijk bij  het Definitorium een afgevaardigde 
voordragen. 
Een quasi-canonie heeft het recht om een overste en een afgevaardigde te sturen (2). Ten 
laatste  31 december 2017 verwacht het secretariaat de namen van de deelnemers aan het 
Generaal Kapittel. Ieder huis en elke medebroeder/zuster heeft het recht vragen in te 
dienen alsook voorstellen en themata voor te stellen, ten laatste bij het Definitorium van 
de orde 1/18- maart 2018. Dit Definitorium zal dan beslissen of het als materie wordt 
opgenomen. Tegen 31 december 2017 worden in het engels alle verslagen van de 
ordescommissies en van de internationale bijeenkomsten verwacht. Dit zal dan als een 



eerste pakket “Materia CG 2018”  schriftelijk en via e-mail naar de huizen gezonden 
worden. Het voorontwerp van de herziene constituties zal ook op die manier vanaf het 
voorjaar 2018 ter beschikking zijn. Het Generaal Kapittel heeft als motto “NATIVITAS 
CHRISTI – NATIVITAS ORDINIS – forward to 900 years Prémontré Order’s Presence and Ca-
nonical Service in the Church”. 
 
NATIVITAS ORDINIS. 
 
895 jaar geleden hebben Norbert en zijn metgezellen op kerstmis 1121 op het altaar van 
Prémontré hun geloften afgelegd. Dit is het begin van onze orde. Elk jaar met kerstmis 
herdenken wij deze gebeurtenis.  Over enkele jaren vieren we dan het grote ordesjubileum 
van 900 jaar Premonstratenzer-leven. De geboorte van de Heer valt samen met de 
geboorte van onze orde. Dit schept een nauwe bamd  met de menswording van Christus. 
Die incarnatie, die menswording is de basisopdracht en boodschap voor ons, 
Premonstratenzers. Die opdracht gaat in tweevoudige richting. Op de eerste plaats moeten 
we zelf eerst echt mens worden als Premonstratenzer, als priester als mens in dienst van 
de Heer geroepen.  Maar op de tweede plaats moeten we dan ook alles in het werk stellen 
om anderen echt mens te laten worden, om hen in hun mens-zijn te laten laten groeien en 
rijpen, om hen daarin met alle krachten bij te staan alsook  om onrecht en onrechtvaardige 
structuren  die mensen onderdrukken of hen in hun ontplooiing kortwieken, te bestrijden. 
 
Na mijn tweede bezoek aan India dit jaar heb ik het concept van de Indische pastoraal 
beter begrepen : daar waar een kerk staat, staat ook een school; daar waar medebroeders 
samenleven is er ook een sociaal project voor mensen in nood; daar waar men instaat voor 
de zielzorg is er ook iemand die zich om “Leibsorge” bekommert, vaak bijgestaan door 
zustergemeenschappen. Dit ziet men als een logische samenhang. Zo zijn er naast  elke 
kerk, meestal feestelijk versierd,  waar het  Sacrament van Het altaar ,“levende brood “ 
wordt bewaard, plaatsen voor vorming en opvoeding en scholen. Er zijn plaatsen  waar 
ondersteuning wordt geboden aan armen en noodlijdenden, sociale centra kan men 
zeggen. Menswording is een veelomvattende opdracht. Dat vraagt om vorming van de 
geest en het hart, lichamelijke dynamiek en het verwerven van sociale vaardigheid. 
Daarbij horen ook nog alle mensen die ziek, gehandicapt of hulpbehoevend zijn. Als 
Premonstratenzers zijn we niet vastgepind op één apostolaatsterrein. Om het met een 
woord van de eerste encycliek van Paus Johannes-Paulus II te formuleren : “De weg van 
de kerk is de mens”. Of zoals het in de 19e eeuw als ordesideaal werd omschreven  “ad 
omne opus bonum parati” (3) , tot elk goed werk bereid. Dat streeft er naar dat mensen – wij 
en anderen –ten volle mens kunnen worden.  
 
Onze gemeenschappen kunnen en moeten plaatsen zijn waar mensen zich kunnen 
ontplooien en volwassen worden, daar waar medebroeders wederzijds elkaar bevorderen 
en bevragen in dat streven naar mens-zijn en op de weg naar heiligmaking  gezamelijk 
voortschrijden. Het is pijnlijk wanneer medebroeders onze gemeenschappen verlaten daar 



ze er geen perspectief  vinden voor hun rijping en ontwikkeling, omdat ze te weinig 
aandacht en bemoediging, begrip en hulp ervaren. 
In deze zin zijn we geen “monachi” (Moenche, van “monos” –éénlingen). We zijn geen 
opzichzelf gerichte individuen. Maar we zijn in de zin van Augustinus allen samen 
“monos”, dit wil zeggen een eenheid, een gemeenschap die samen als mensen naar de 
volmaaktheid streven, samen onderweg naar God (“in Deum”). Wanneer dan Augustinus, 
zich inspirerend op het ideaal van de oerkerk, zegt dat we samen “één van hart en ziel” (4) 
op weg naar God zijn dan heeft dit een achtergrond van kerstmis. Wanneer er een tekort is 
aan menselijkheid in onze gemeenschappen, dan is dit contraproductief; wanneer het aan 
“humanitas” ontbreekt, dan kan de “christianita”, ons Christen-zijn niet overtuigen.In dit 
opzicht zou het dan zeker na het bijzondere “Jaar van Barmhartigheid” (5) opportuun zijn 
nogmaals te spreken over barmhartigheid en medemenselijkheid. 
 
Voor het jubileumjaar zijn we nog op zoek naar een sierlijk LOGO en een treffend Motto. 
Elke medebroeder/medezuster kan daaraan meewerken en zijn gewrocht aan de voorzitter 
van de voorbereidingscommissie (Abt-Generaal) voorleggen. Het leukste idee krijgt 
voorrang. 
 
Voor de drie geplande tentoonstellingen in Strahov, Maagdenburg en Park rekenen we 
natuurlijk op hulp van de canonieen wat kunstschatten, beelden, feiten van onze 
ordesgeschiedenis betreffen. Elk huis kan al overleggen wat ze aan materiaal en 
kunstwerken kunnen bijdragen. Hoe meer we zelf bijdragen, hoe billijker ook de onkosten 
zullen zijn. 
 
 
CASA GENERALIZIA 
 
Wanneer men sedert oktober ll. de kerk van het Generalaat bezoekt komt men onder de 
indruk van de ruimte, de sacrale sfeer, de openheid en de lichtinval van het godshuis. Na 
een grondige restauratie blinkt niet alleen de heldere marmeren vloer, maar uw blik gaat 
spontaan naar het altaar vooraan  dat verheven is op twee treden en waaronder zich het 
relikwieschrijn van de zalige Hugo van Fosses bevindt. De altaarwand is versierd met het 
bovenvermelde Motto “ad omne bonum opus parati”. 
Er ontbreekt vooralsnog het oorspronkelijke altaarbeeld met de heilige Norbert en de 
zalige Hugo voor het kruis. Vele huizen hebben bijgedragen opdat deze al lang 
noodzakelijke renovatie kon gerealiseerd weorden. Hiermee wil ik ook alle sponsors van 
harte bedanken. Tegelijk werd er gezorgd voor een nieuwe verwarming en 
ventilatiesysteem, alsook voor een totaal nieuwe  belichting.Het orgel staat midden in het 
koor opgesteld. De koorbanken bevinden zich nu tegen de muurwand. Die wijdse heldere 
ruimte spoort ons ook aan om hart en geest te openen, onze aandacht gericht te houden  “ 
voor zijn aangezicht te staan en Hem te dienen”(6). We weten dat de zalige Hugo samen 
met Norbertus en zijn metgezellen op kerstmis hun geloften hebben afgelegd. Zo brengt 
de zalige Hugo, die in het generalaat een waardige plaats gevonden heeft, ons dichter bij 



het mysterie van kerstmis. De geboorte van de Heer betekende voor Hugo zijn totale 
toewijding aan Prémontré. Dat kan ook onze roeping verdiepen en onze  toewijding aan 
de Heer en de concrete gemeenschap versterken. 
 
 
 

 
Kerstmis in het Generalaat: het nieuwe altaar in de gerestaureerde kerk met de relieken van de Zalige Hugo, 

de eerste abt-generaal van de Orde 

 
 
KERSTMIS 2016 
 
Paus Franciscus heeft de religieuzen meermaals opgeroepen naar de mensen toe te gaan, bij hen te 
zijn en hen Christus te leren kennen, het mensgeworden gezicht van God, die in liefde en erbarmen 
zich naar ons toebuigt en wenst dat “wij leven youden hebben en wel in overvloed” (Joh.10,10). 
Met kerstmis beleven we de doorbraak van God naar de wereld toe, het nederdalen van God in de 
richting van de mens, de KENOSIS van God, die zich niet vasthoudt  aan  zijn goddelijke stand 
“maar hij nam zelfs de gestalte van een slaaf aan en stelde zich op één lijn met de mensen” (Phil 
2,6-7) 
De oneindig ver verwijderde God komt ons helemaal nabij. Hij die boven alles verheven is toont 
zich in een mensenkind. Kerstmis verandert ons godsbeeld :  de onnoembare krijgt een naam, de 
ontoegankelijke krijgt een beeld, de ongrijpbare wordt een persoon, wordt mens zoals wij. Voor dit 
mysterie kunnen we alleen maar zwijgen. Hij richt zijn oog op ons en spreekt ons aan. 
 
En zo zend ik aan alle huizen mijn beste kerstwensen toe. Ik wens een vrolijk en gezegend feest aan 
al onze gemeenschappen. Laten we onze blik richten op de kribbe. 
Laten we zoals de herders en de wijzen neerknielen en de geheimnisvolle liefde en tedere nabijheid  
van het mensenkind  Jezus op ons inwerken. 
 
 



GEBED 
 
Met het oog op het jubileum van 2021 wil ik aan allen het volgende gebed aanbevelen: 
 
God, onze Vader, 
in uw eeuwige wijsheid en grenzeloze erbarming 
hebt u de Hl. Norbert geroepen om 
aan de hernieuwing van uw kerk mee te werken. 
 
Geinspireerd door het voorbeeld van de eerste christenen 
wilde hij de Heer navolgen zoals de apostelen  
en daartoe een leven in gemeenschap leiden 
en de blijde boodschap verkondigen. 
 
De Hl. Norbert koos in 1121 Prémontré 
als eerste centrum van een vernieuwd canonicaal leven 
en het witte habijt als teken van de heropstanding. 
 
Dankbaar willen wij het 900-jarig bestaan 
van onze aanwezigheid en bescheiden dienst 
aan de kerk herdenken. 
 
Laat ons met een groot hart en vurigheid 
kernen van uw aanwezigheid in deze wereld opbouwen. 
Stort uw heilige Geest uit over onze gemeenschappen 
zodat die overvloeit in een liefde voor alle mensen 
 
Daarvoor bidden we, door Christus, onze Heer. 
Amen 
 
+ Thomas Handgraetinger O.Praem 
              Abt-Generaal 
 

 
              Conferentie van de Generaal-Oversten van de Orde met Paus Franciscus op 25 november 2016 



 
=============================================== 
Noten  : 

1. Zie konstituties N° 187.”Physionomia propria” 
2. Konstituties N° 187, d 
3. In “Cour d’Honneur de Marie”,13e jrg (decemer 1876) N° 156, blz. 293 
     “ad omne bonum opus parati” 
4.  AG, 4,32 
5.  Paus Franciscus heeft op Christus Koning – Zondag de Heilieg Poort gesloten. 
6:  Vgl: 2e Hooggebed (Duits Missaal). 
 
 
 
 
 
 


